
Is de Bijbel slechts een menselijk boek? 
 
De Bijbel is geschreven in de menselijke taal van alle dag en in de taal van wat we zien. Maar is de Bijbel daarom 
slechts een menselijk boek? Om op die vraag een goed antwoord te geven, dienen we ons te bepalen bij wat de Bijbel 
zegt. Bij het lezen van de Bijbel dienen wij ons niet af te laten leiden door allerlei menselijke gedachten, maar de 
Bijbel zichzelf uit laten leggen. Daarbij mogen wij geen (deel van een) tekst uit het verband halen en zo citeren, maar 
elke tekst in de context lezen. Als het kan ook andere teksten over het onderwerp opzoeken. 
 
Het Oude Testament is de basis voor het Joodse geloof en het Oude en het Nieuwe Testament samen vormen de 
basis voor het Christelijke geloof. Want het Nieuwe Testament beschrijft de vervulling van de profetieën over de 
Messias, Jezus van Nazareth. Kern is Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven hebbe. 
Huub Oosterhuis gebruikte in 2001 in zijn preek bij de uitvaart van prins Claus twee keer bijna hetzelfde zinnetje:  
In het eerste zinnetje noemt hij de Bijbel:  “dat prachtige, moeilijke Joodse boek, dat van alle schakeringen van de 
christelijke godsdienst de bron is en het ijkpunt zou moeten zijn.” 
In het tweede zinnetje noemt hij de Bijbel: “dat boek, dat van alle schakeringen van de christelijke godsdienst de bron 
en het ijkpunt zou moeten zijn.” 
Dat Huub twee keer “zou moeten zijn” gebruikt, suggereert, dat de diverse christelijke kerken zijn afgedwaald van de 
bron en het ijkpunt. En dat is ook zo. Vanaf de tweede eeuw en vooral tijdens de hegemonie van het pausdom zijn er 
allerlei Bijbelvreemde leerstellingen in de christelijke belijdenis geslopen. De hervorming heeft helaas een groot deel 
van deze dwalingen overgenomen. O.a. de zondag, de leer der onsterfelijke ziel, het besprenkelen van kinderen als 
“doop” en de leer, dat Christus bij zijn dood de wet heeft afgeschaft. 
Paulus schrijft  al in 2 Timótheüs 4:3 “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen 
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij 
hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” 
Wie moeite heeft met sommige leerstellingen van de christelijke kerken, kan zich daarom het beste wenden tot de 
bron en het ijkpunt: de Bijbel. 
In het Oude Testament staan een groot aantal wetenschappelijk verantwoorde regels, waarvan de moderne 
wetenschap met grote verbazing de juistheid constateert. Want deze regels, noch hun wetenschappelijke 
onderbouwing waren in de tijd, dat de betreffende Bijbelboeken werden geschreven, bij welk volk dan ook buiten de 
Joden bekend. Ondanks het feit, dat de mensheid daar tot nog niet zo lang geleden geen enkele kennis van had, 
schrijft Mozes 1500 (1250?) jaar voor het begin van de jaartelling perfecte regels op het gebied van hygiëne, 
quarantaine, gezonde voeding en  sociale rechtvaardigheid, zeker ten opzichte van de gang van zaken bij andere 
volken. 
Hieronder een overzicht van de verwijzingen naar de teksten, waarin de wetenschappelijke zaken worden genoemd, 
die de mensen op dat moment absoluut niet konden weten. 

1 Genesis 1:1 tot en met 31 beschrijft de wording van de aarde met alle planten, diersoorten en uiteindelijk de 
mens. Genesis 2:1-3 vormt de enige reden, dat wij een week van zeven dagen hebben. Genesis 2:4-7 voegt 
nog enkele belangrijke details toe. O.a. Wat de mens bij de geboorte binnenkrijgt, is de levensadem, die bij 
het sterven weer wordt uitgeblazen. (Hij blaast de laatste adem uit, zeggen wij immers) Niks aparte ziel en 
zeker geen onsterfelijke. 

2 Er zijn 250-300 bekende verhalen over een zondvloed van over de hele wereld, ook bij de meest afgelegen 
stammen. Van die verhalen voldoet alleen de ark van Noach (Genesis 6:14-16) aan de ideale verhoudingen 
van lengte, breedte en hoogte (150 bij 25 bij 15 meter; 30:5:3) voor een boot om zelfs in die extreem 
onstuimige omstandigheden stabiel te blijven. Een van de andere zondvloedverhalen beschrijft de ark als een 
kubus, het minst stabiele bootmodel. Alle zondvloedverhalen hebben 3 punten gemeen: Algemene vernietiging 
van al wat leeft; Een ark of iets dergelijks als middel om te ontsnappen; De bewaring van een uitverkorten 
overblijfsel. Bovendien zijn er verschillende dingen in de natuur, die alleen te verklaren zijn door een 
wereldwijde zondvloed. Er heeft dus inderdaad een wereldwijde zondvloed plaatsgevonden. 

3 Leviticus 7:22-27 noemt het verbod op het eten van bloed. Bloed is per definitie verontreinigd met allerlei 
schadelijke stoffen, zeker in de omstandigheden tijdens de tocht door de woestijn van de Joden. 

4 De in Leviticus 11 gegeven lijst van reine dieren, (die voor de mens gezond zijn om te eten) en onreine dieren, 
(die voor de mens ongezond zijn om te eten te worden, dan wel dieren, die het natuurlijk evenwicht in stand 
houden) is heden ten dage nog steeds actueel. Bovendien leveren reine dieren het meeste vlees uit hun 
voedsel en is het houden van herkauwers het minst belastend voor het milieu. 

5 Leviticus 12:3 Waarom moest een jongetje in Israël beslist op de achtste dag worden besneden? Moderne 
biologie heeft ontdekt, dat alleen op de achtste dag de pro-trombine, die nodig is voor de bloedstolling, 110% 
is en daarna het hele leven 100%. 

6 Leviticus 12:2 en 5 Na de geboorte van een kind, waarbij immers ook bloed vrij komt, is de vrouw zeven dagen 
(bij een jongetje) en twee weken (bij een meisje) onrein. (Deze tijd heeft de vrouw nodig om te herstellen van 
de bevalling 

7 Leviticus 13: 45 zegt, dat een melaatse zijn bovenlip (dus ook de neusgaten) moet bedekken. Dit om de 
verspreiding van ziektekiemen door hoesten te voorkomen. 

8 Leviticus 14 gaat over het in quarantaine brengen (buiten de legerplaats) van melaatsen. 

9 Leviticus 15 gaat over geslachtsziekten en bloedingen bij de vrouw buiten haar normale ongesteldheid. 

10 Levitus 17:10-16 verbied het eten van bloed en aas. 



11 Leviticus 18 gaat over huwelijks- en kuisheidswetten. o.a geen seks met een naaste bloedverwant. En vermeldt 
een verbod op kinderoffers. 

12 Deuteronomium 23:12,13: Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te 
begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat 
graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Dit voorkomt het fecaal vervuilen van grond- en oppervlaktewater.  

13 Job 26:10: Hij trok een kring over het watervlak tot waar het licht aan de duisternis grenst.  Spreuken 8:27: 
Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar, toen Hij een kring trok op het oppervlak der oceaan. De aarde is een 
bol, anders had je geen dag en nacht. 

14 Job 36:27,28: Want Hij trekt de waterdruppels omhoog; welke de nevel verdichten tot regen, die de wolken 
doet nederstromen en doen druppelen op vele mensen.  
Prediker 1:7 Alle beken stromen naar de zee, maar de zee raakt niet vol; naar de plaats waarheen de beken 
stromen, daarheen stromen zij altijd weer. Dit beschrijft de waterkringloop. 

15 Job 38:31 vermeld de vraag: “Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion slaken?” 
Inderdaad: De Pleiaden lijken door touwtjes met elkaar verbonden te zijn en bewegen als groep, maar de 
sterren van de Orion gaan elk hun eigen weg. Dit verschil is alleen met sterke telescopen waar te nemen. 

 

De profetie over Tyrus (Ezechiël 26:7-14): Want zo zegt de Here: Zie, tegen Tyrus breng Ik van uit het noorden 
Nebukadnezar, de koning van Babel, de koning der koningen, met paarden, wagens, ruiters en met een geweldige 
menigte voetvolk. Uw dochters op het vaste land zal hij met het zwaard doden. Hij zal tegen u een schans oprichten, 
een wal opwerpen en een schilddak opstellen. Het gebeuk van zijn stormrammen zal hij tegen uw muren richten en uw 
torens met zijn breekijzers afbreken. De menigte van zijn paarden zal u met stofwolken overdekken. Van het rumoer 
der ruiters, der wielen en der strijdwagens zullen uw muren schudden, als hij uw poorten binnentrekt, zoals men 
binnentrekt in een veroverde stad. Met de hoeven zijner paarden zal hij al uw straten stukstampen, uw inwoners zal hij 
met het zwaard doden, uw sterke zuilen zullen ter aarde vallen. Uw bezit zullen zij roven en uw handelswaren 
buitmaken, uw muren omverhalen, uw kostbare huizen afbreken, uw stenen, balken en puin in het water werpen. Ik zal 
een einde maken aan het geklank van uw liederen, het geluid van uw citers zal niet langer worden gehoord. Ik zal u 
maken tot een kale rots; een droogplaats voor netten zult gij worden, gij zult niet meer worden herbouwd. Want Ik, de 
Here, heb het gesproken, luidt het woord van de Here Here.) 

Tijdens het beleg van Nebukadnezar brachten de inwoners van Tyrus het grootste gedeelte van hun bezittingen over 
naar een eiland, ongeveer 800 meter van de kust. Op het eiland werd een nieuw Tyrus gebouwd. Alexander de grote 
liet met het puin van de oude stad een dam bouwen naar het eiland, maar de stad kwam opnieuw tot bloei. Pas in 
1291 verwoesten de Saracenen Tyrus definitief en tot op heden is het eiland een droogplaats van netten. Op het vaste 
land ligt nu een kleine stad in de buurt van het oude Tyrus.  

 

De profetie over Sidon (Ezechiël 28:20-23): Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, keer uw gelaat naar 
Sidon, profeteer daartegen en zegt: zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u Sidon! In uw midden zal Ik Mij verheerlijken; en 
zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de Heilige betoon. Ik zal 
daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard, dat aan alle kanten tegen 
haar gericht is. En zij zullen weten, dat ik de Here ben. 

Sion is nooit totaal verwoest en bestaat nog steeds. 

Beide profetieën zijn dus nauwkeurig vervuld. 
 

Jesaja 45:1-3 “Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer 
te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven vóór hem 
gesloten. Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels 
verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, 
dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël.” 
146 na de dood van Jesaja, in 539 voor Christus, veroverde Cyrus (Kores) Babylon.  

Jeremia 25:11,12 Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn zeventig jaren; maar na verloop van 
zeventig jaren zal Ik aan de koning van Babel en aan dit volk, luidt het woord des Heren, hun ongerechtigheid 
bezoeken, ook aan het land der Chaldeeën, en Ik zal dat tot een eeuwige woestijnen maken. 
Jeremia 29 :10 Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u 
omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. 
Ezra 1:1-4 In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door 
Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië op, om door zijn gehele 
koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der 
aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in 
Jeruzalem in Juda. Wie onder u tot enig deel van zijn volk behoort – zijn God zij met hem, hij trekke op naar 
Jeruzalem in Juda, en bouwe het huis van de Here, de God van Israël, dat is de God, die in Jeruzalem woont. En 
ieder die overgebleven is, van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten 
ondersteunen met zilver en goud, met have en vee, behalve de vrijwillige gave voor het huis van de God, die in 
Jeruzalem woont. 

Daniël 2 voorspelt globaal de geschiedenis vanaf Nebukadnezar (Babylon) tot voorbij onze tijd, maar heeft een 
interessante opmerking over de vorstenhuizen en de verschillende bevolkingsgroepen binnen Europa: “Zij zullen zich 
door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenvoegend geheel vormen.” De geschiedenis 
van Europa geeft Daniël gelijk. 



Daniël 7:24 en 25 beschrijven het pausdom en noemen de tijd van diens hegemonie binnen het christendom. Het 
pausdom heeft inderdaad drie volken verslagen in Noord Italië, waarna het een groot gedeelte van Noord Italië in 
bezit had. (538) Het pausdom heeft de wekelijkse rustdag van de zaterdag naar de zondag verplaatst en Pasen en 
Pinksteren in plaats van op de datum, eveneens op zondag laten vieren. Tevens heeft het pausdom het tweede 
gebod, dat de aanbidding van beelden verbiedt, uit de tien geboden gehaald, het sabbatsgebod veranderd en het 
tiende gebod in tweeën gesplitst om weer tien geboden te krijgen.  
De Israëlieten vieren nog steeds hun sabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond. De zaterdag is dus volgens de 
Bijbel nog steeds de zevende dag der week. Laat u daarom niet in de war brengen door de huidige, foutieve, 
weekindeling op de kalenders (Maandag tot en met Zondag).  
Het in mijn jeugd geleerde ezelsbruggetje geldt nog steeds: 
 

Zeg Man Doe Wat De Vrouw Zegt 

Zeg Moeder Doe Wat De Vader Zegt 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

 
De periode in Daniël 7:25, een tijd en tijden en een halve tijd, vinden we terug in Openbaring 12-13 als 1260 dagen, 
een tijd en tijden en een halve tijd en tweeënveertig maanden. 3,5 jaar van 12 maanden is 42 maanden en 42 
maanden van 30 dagen is 1260 dagen. Dus 3x dezelfde periode. Als we het dag=jaar principe (Numeri 14:34; 
Ezechiël 4:4-6) toepassen, slaat deze periode op de hegemonie van het pausdom van 538-1798. In 1798 werd de 
toenmalige paus gearresteerd door generaal Berthier van Napoleon ( de wond als ten dode uit Openbaring 13:3, die 
geneest in 1929, als Mussolini het grondgebied van het Vaticaan overdraagt aan de paus.) 
Daniël 8:3 profeteert, dat eerst de Meden de overhand hadden binnen Medo-Perzië, maar dat later de Perzen de 
meeste invloed hadden en machtiger werden dan de Meden ooit waren. (De hoogste hoorn kwam het laatste op.) 
Zie voor aansluitende informatie: onderstaand schema over Daniël 2,7 en 8 

De vier rijken 

Daniël 2:31,32 Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud 

Daniël 2:37,38 Gij, o koning, gij zijt dat gouden hoofd. 
1 Babylon 

Daniël 7:4 

Na Nebukadnezar wordt 

Babylon minder heerszuchtig. 

Koning Nabonidus wilde zich 

aan de wetenschap wijden en 

zette daarom zijn zoon Belsazar 

in zijn plaats op de troon.  

Daniël 7:4: Het eerste dier geleek op een leeuw, en het 

adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels 

uitgerukt, en het werd van de grond opgeheven en op twee voeten 

oevereind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven. 

Daniël 8: 

In Daniël 8 is Babylon aan het einde van zijn macht gekomen en staan 

de Meden en Perzen op het punt om Babylon te veroveren. In deze 

profetie van Daniël komt Babylon daarom niet meer voor. 

Daniël 2:32 zijn borst en armen waren van zilver. 

Daniël 2:39: Na u zal een ander koninkrijk opstaan, geringer dan het 

uwe. 

2. Medo-Perzië 

Daniël 7:5 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het 

richtte zich op de ene zijde op; en drie ribben waren in zijn muil tussen 

zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees 

Medo-Perzië veroverde de 

wereld en at dus veel vlees. De 

drie ribben in de muil staan voor 

Babylon, Lydië en Egypte. 

Daniël 8:3,4 en 20 De ram, die gij gezien hebt, met de twee horens, 

doelt op de koningen der Meden en Perzen 

Terwijl eerst de Meden binnen 

het rijk de overhand hadden, 

werden later de Perzen de 

overheersende macht.  

Daniël 2:32 zijn buik en lendenen van koper. 

Daniël 2:39: En, weer een ander, een derde koninkrijk) 
3 Griekenland 

Daniël 7:6: Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het 

had vier vogelvleugels op zijn rug: 
3a Het Griekse rijk 

Het onverdeelde Griekse rijk 

onder Alexander de Grote, die 

met grote snelheid zijn rijk 

opbouwt. 

Daniël 8:5-8 en 21  En de harige geitenbok op de koning van 

Griekenland, en de grote horen, die tussen zijn horens stond, dat is de 

eerste koning 

Daniël 7:6: en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. 3b Seleucidische rijken 

Na 22 jaar strijd waren er vier 

generaals overgebleven, die het 
Daniël 8:8 en 22 En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te 

staan: vier koninkrijken zullen uit het volk opstaan, doch zonder zijn 



kracht. Griekse rijk onder zich 

verdeelden. 

Daniël 2:33 zijn benen van ijzer. 

Daniël 2:39: en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals 

ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit 

die allen verbrijzelen en vergruizelen. 

4 Rome 

4a Romeinse wereldrijk 

Daniël 7:7 Het vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk 

Daniël 7:23: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op de aarde zal 

zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken, en dat de gehele 

aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen.  

Rome is uiteindelijk het grootste 
rijk van de vier en heeft de 
gehele toen bekende aarde 
onderworpen 

Daniël 8:9-10 

23-25 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de 

maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van 

aangezicht en bedreven in listen. ook machtigen zal hij verderven, ook 

het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij 

aanwendt, doen gelukken. 

Rome heeft het volk Israël 
verslagen en uiteindelijk uit hun 
land verdreven. 

Daniël 2:33 zijn voeten deels van ijzer deels van leem 

Daniël 2:41-43: En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van 

pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld 

koninkrijk wezen zal; wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan 

zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig 

leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele 

zal het koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. 

Dat gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, betekent: zij 

zullen zich door huwelijksgemeenschap met elkaar vermengen, maar 

met elkander geen samenhangend geheel vormen.)  

4b West-Europa 

(na het uiteenvallen van het 
Romeinse rijk ) 

 
Dat Europa ondanks de huwelijken 
tussen de diverse vorstenhuizen 
geen samenhangend geheel vormt, 
heeft de geschiedenis van Europa 
pijnlijk duidelijk gemaakt. 

Daniël 7:7 en het had tien horens. 

Daniël 7:24: En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen 

opstaan  

Om Openbaring 13 te begrijpen is enig inzicht nodig in het gedeelte Openbaring 12:1 tot en met Openbaring 14:13 
Bovendien komt een teken aan de hand en aan het voorhoofd nog een keer in de Bijbel voor, namelijk in Deuteronomium 6:8 
 

Openbaring 12:1 De zwangere vrouw Gods trouwe volk, dat de Messias voortbrengt. 

12:5 Het mannelijke kind De Messias 

12:6 De vrouw vlucht 1260 dagen De vervolging van de ware christenen en de joden in de 
periode 538 - 1798 door het pausdom 

12:14 De vrouw is in de woestijn voor een tijd, en tijden 
en een halve tijd. 

13:5 Het beest uit de zee, dat van de duivel zijn kracht 
krijgt (13:2) vervolgt de heiligen 42 maanden. 

Daniël 7:25 De kleine hoorn vervolgt de heiligen een 
tijd, en tijden en een halve tijd. 

Openbaring 13:11-12 En ik zag een ander beest 
opkomen uit de aarde en het had twee horens als die 
van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al 
de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En 
het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het 
eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond 
genezen was. 

In tegenstelling tot het beest uit de (volkeren-)zee van 
Europa komt het tweede beest op uit de aarde. Het lijkt 
op het Lam, dus op een christelijke macht, maar het 
spreekt als de duivel. 
Het tweede beest staat symbool voor het Protestantse 
Amerika, dat vrijheid van godsdienst in de grondwet 
heeft. Toch zal juist in de VS een strenge zondagswet 
worden ingevoerd. 

Deuteronomium 6:8 Gij zult het ook tot een teken op 
uw hand binden en het zal een u een voorhoofdsband 
tussen uw ogen zijn. 
In Matthéüs 23:5 verwijt Jezus de Farizeeën, dat zij van 
uiterlijkheden houden en hun gebedsriemen breed 
maken en hun kwasten groot. 

Ik denk, dat zowel in Deuteronomium 6:8 als in 
Openbaring 13:16-17 het teken aan het voorhoofd 
symbool staat voor het denken van de mens en het 
teken aan de hand symbool voor diens handelen. 
In Deuteronomium 6 gaat het echter om de aanbidding 
van de Schepper en in Openbaring 13 is het gekoppeld 



Openbaring 13:15-17 En hem werd gegeven om aan 
het beeld van het beest een geest te schenken, zodat 
het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat 
allen, die het beest niet aanbaden, gedood zouden 
worden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de 
groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, 
een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of 
op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of 
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het 
beest, of het getal van zijn naam heeft. 
Gods reactie op de algemene invoering van het 
merkteken van trouw aan het beest, dus aan de duivel 
staat in Openbaring 14:9,10 En een andere engel, een 
derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien 
iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het 
merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 
gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker 
van zijn toorn. 

aan de aanbidding van het beest uit de zee en dus in 
feite aan de aanbidding van de duivel. 

Wat is het merkteken tussen God en zijn 
aanhangers? 
Exodus 32:16 De Israëlieten zullen de sabbat 
onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun 
nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij 
en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want 
in zes dagen heeft de  Here de hemel en de aarde 
gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en 
adem geschept. 

Wat is het merkteken tussen het pausdom en de 
christenen? 
Sinds het begin van de Reformatie heeft de roomse 
kerk altijd volgehouden dat iedereen die de zondag viert 
binnen of buiten de kerk van Rome daarmee impliciet 
de autoriteit van deze kerk erkent. 

 
Een belangrijke profetie over het volk Israël en het werk van de Messias staat in Daniël 9:24-27 

7:24: Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw 
heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde 
af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen 

70 weken staan in deze profetie voor 490 jaar, te 
beginnen op het in het volgende vers genoemde tijdstip. ( 
najaar 457 voor Christus) 

7:25a:Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het 
woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot op een 
gezalfde, een vorst, zijn zeven weken,  

Jeruzalem is herbouwd in 49 jaar (7 weken) 

7:25b: en tweeënzestig weken zal het herbouwd blijven, 
met plein en gracht, maar in de druk der tijden. 

Daarna zal Jeruzalem nog 434 jaar bestaan 

Als met de gezalfde, de vorst Christus wordt bedoeld, 
dienen we de zeven en de tweeënzestig weken bij elkaar 
te tellen. Vers 26 slaat op de Messias 

Vanaf 457 voor Christus tot de doop van de Messias 
verlopen 69 weken, ofwel 483 jaar 

7:26a: En na die tweeënzestig weken zal een gezalfde 
worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; 

In de laatste week van zeven jaar zal de Messias 
onschuldig worden gekruisigd 

7:27a: En hij zal het verbond waar maken, een week 
lang. 

De Messias predikt eerst zelf 3,5 jaar, vanaf zijn doop 
najaar 27 door Johannes tot aan zijn kruisiging Pasen 
31, voor de Joden, waarna de apostelen het ook nog 3,5 
jaar doen. Tot najaar 34, als Stéfanus wordt gestenigd. 

7:27b: in de helft van de week zal hij slachtoffer en 
spijsoffer doen ophouden; 

Door de kruisdood van Christus is de symboliek van de 
offers in de tempeldienst ingehaald door de 
werkelijkheid. 

7:26b: en het volk van een vorst die komen zal, zal de 
stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde 
zal zijn in de overstroming 

In 70 na Christus hebben de Romeinen de stad en de 
tempel verwoest, maar uiteindelijk is het Romeinse rijk 
verdwenen en opgevolgd door Europa. 

 
Daniël 11 en 12 geven opnieuw interessante details, maar deze twee hoofdstukken heb ik nog niet uitgewerkt. 
 

Ik heb in de NBG vertaling 718 verwijzingen in het Oude testament naar het Nieuwe Testament gevonden, waaronder 

58 over de Messias. Voor zover die over de Messias zijn eerste komst gaan, zijn ze allemaal vervuld. 

Hierbij een overzicht van 33 over de Messias 

 O.T =Oude Testament; N.T. =Nieuwe Testament 

1 O.T: Genesis 3:15: Ik zal vijandschap zetten tussen u (de duivel) en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. 
Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. 
N.T. Openbaring 12:7-9: En er kwam oorlog in de hemel; Michaël (=Christus) en zijn engelen hadden oorlog te 
voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun 



plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die 
genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn 
engelen met hem. 
N.T. Openbaring 12:17: en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de 
overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. 

2 O.T. Deuteronomium 18:18: Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij 
(Mozes); Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles zeggen, wat ik hem gebied. 
N.T Johannes 1:20, 21: En hij(Johannes) beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij 
Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? Neen. 

3 O.T. Psalm 2:2: De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de 
Here en zijn gezalfde. 
N.T. Handelingen 4:25-28: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De 
koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn 
Gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, 
Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw 
raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. 

4 O.T. Psalm 2:7: Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij spreekt tot Mij: mijn zoon zijt gij; ik heb u heden 
verwekt. 
N.T. Matthéüs 3:17: En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn 
welbehagen heb 

5 O.T. Psalm 8:3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten 
spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. 
N.T. Matthéüs 21:16: Jezus zeide tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen: uit de mond van kleine kinderen en 
zuigelingen hebt Gij lof bereid? 

6 O.T. Psalm 22:2: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 
N.T. Matthëüs 27:46: Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama 
sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 

7 O.T. Psalm 22:8 Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. 
N.T. Matthéüs 27:39, 40: En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: 
Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het 
kruis! 

8 O.T. Psalm 22:9: Wentel het op de Here, -laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen 
aan hem. 
N.T. Matthéüs 27:43: Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die hem nu verlossen, indien Hij een 
welgevallen in hem heeft, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 

9 O.T. Psalm 22:19: Zij verdelen mijn klederen onder elkander, en werpen het lot over mijn gewaad. 
N.T. Matthéüs 27:35: Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen. 

10 O.T. Psalm 31:6: In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God. 
N.T. Lucas 23:46: En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. 

11 O.T. Psalm 34:21: Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. 
N.T. Johannes 19:33: Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat hij reeds gestorven was, braken zij 
zijn benen niet. Johannes 19:36: Want dit is geschied, opdat het Schriftwoord zou vervuld worden: geen been 
van hem zal verbrijzeld worden. (Zie vers 33) 

12 O.T. Psalm 35:19 Dat mijn valse vijanden zich niet over mij verheugen, noch met de ogen knippen, wie mij 
zonder oorzaak haten. 
N.T. Johannes 15:25: Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij 
zonder reden gehaat. 

13 O.T. Psalm 41:10: Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. 
N.T. Matthéüs 26:23: Hij antwoordde hun en zeide: Die zijn hand met Mij in de schotel heeft gedoopt, die zal Mij 
verraden. 

14 O.T. Psalm 69:5: Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij zonder reden haten. 
N.T. Johannes 15:25: Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij 
zonder reden gehaat. 

15 O.T. Psalm 69:22: Ja, zij gaven mij gif tot spijze, en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. 
N.T. Matthéüs 27:48: En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn,stak ze op 
een riet en gaf Hem te drinken 

16 O.T. Psalm 91:12: op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 
N.T. Matthéüs 4:5,6: Toen nam de duivel Hem mede naar het dak des tempels, en zeide tot hem: Indien gij 
Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht 
geven aangaande u en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 

17 O.T. Psalm 110:1: Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw 
vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. 
N.T. Matthéüs 22, 44: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden 
onder uw voeten heb gelegd. 
Idem 26:64: Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der 
Macht en komende op de wolken des hemels. 



18 O.T. Psalm 118:22: De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. 
N.T. Matthéüs 21:42: Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden 
afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. 

19 O.T. Psalm 118:26: Gezegend hij, die komt in de naam des Heren. 
N.T. Matthéüs 21:9: En de scharen, die vóór Hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de 
Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen! 

20 O.T. Psalm 130:8: Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. 
N.T. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. 
N.T. Titus 2:12-14: Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, 
zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardigen godsvruchtig in deze 
wereld leven, verwachtende de zalige hoop[ en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 
Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. 

21 O.T. Spreuken 8:22: De Here heeft mij tot aanzien geroepen als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van 
ouds af. 
N.T. Openbaring 3:14: En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia: Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, die de sleutel Davids heeft. 

22 O.T. Jesaja 7:14: Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een 
zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. 
N.T. Lucas 1:30-35: En de engel zeide tot haar: Weest niet bevreesd Maria; want gij hebt genade gevonden bij 
God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot 
zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David 
geven, en hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen 
einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen omgang met een man 
heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des 
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. 
N.T. Matthéüs 1:18-25: De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria 
ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Daar nu 
Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te 
scheiden. Toen deze overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in een droom en 
zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit 
de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal 
redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet 
gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal Hem de naam 
Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de 
engel des Heren hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat 
zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 

22 O.T. Jesaja 42:6: Ik, de Here, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een 
verbond voor het volk, tot een licht der natie. 
N.T. Lucas 2:32: Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. 

23 O.T. Jesaja 53:1: Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 
N.T. Johannes 12:37, 38: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, 
opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons 
hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 

24 O.T. Jesaja 53:4: Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter 
hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 
N.T. Matthéüs 8:16, 17: Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten 
uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken 
werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft 
Hij gedragen. 

25 O.T. Jesaja 53:5: Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de 
straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 
N.T. Romeinen 4:24, 25: ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt 
heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging 

26 O.T. Jesaja 53:12: Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, 
omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler 
zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. 
N.T. 1 Petrus 2:24: die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden 
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. 

27 O.T. Jeremia 31:15: Zo zegt de Here: Hoor te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar 
kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. 
N.T. Matthéüs 2:16-18: Toen Herodes zag, dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige toorn en 
zond bevel om in Bethlehem en heet gehele gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden 
om te brengen, in overeenstemming van de tijd, die hij bij de wijzen had gehoord. Toen werd vervuld het woord, 
gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide: Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag; 
Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij er niet meer zijn, 

28 O.T. Daniël 7:13: Ik bleef toekijken in de nacht gezichten en zie, met de wolken des hemels iemand als een 



mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze. 
N.T. Matthéüs 24:30: En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen 
alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des 
hemels, met grote macht en heerlijkheid. 
N.T. Marcus 14:61, 62: Wederom ondervroeg de hogepriester Hem en zeide tot Hem: Zijt Gij de Christus, de 
Zoon van de Gezegende? En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de 
rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. 

29 O.T. Jona 1:17: En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de 
vis drie dagen en drie nachten. 
N.T. Matthéüs 12:39, 40: Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een 
teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en 
drie nachten in de buik van het monster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen 
en drie nachten. 

30 O.T. Micha 5:1: En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 
voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 
N.T. Matthéüs 2:6: Zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judéa, want aldus staat geschreven door de profeet: En 
gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman 
voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal. 

31 O.T. Zacharias 9:9,10: Jubel, gij dochter van Sion; juich gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij 
is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Dan zal 
Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij 
zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot 
de einden der aarde. 
N.T. Matthéüs 21:5: Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij 
zeide: Zegt de dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, een veulen, het 
jong van een lastdier. 

32 O.T. Zacharias 11:13: Maar de Here zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik 
hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de 
pottenbakker toegeworpen. 
N.T. Matthéüs 27:9-10: Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zeide: En zij 
namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatte, die zij geschat hadden van de kinderen 
Israëls, en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Here mij had opgedragen. 

33 O.T. Zacharias 12:10: Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der 
genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht 
aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen, als het leed om een 
eerstgeborene. 
N.T. Johannes 19:17: Zij dan namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde 
Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigden. 

33 duidelijke voorspellingen in het Oude Testament, waarvan de vervulling in het Nieuwe Testament vermeld staat. 

Ben Hobrink schrijft in zijn boek “Moderne wetenschap in de Bijbel” over de heer Nostradamus: “Zelfs zijn beroemdste 

voorspellingen bleven vaag. En de meeste voorspellingen kwamen helemaal niet uit.” 

De Bijbel begint met een belangrijke mededeling (Genesis 1:1-3): In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde nu was woest en ledig en de Geest Gods zweefde over de wateren. 
Bovendien: De moderne wetenschap zet steeds grotere vraagtekens bij de evolutietheorie. Het heelal getuigt van een 

dermate fijne afstemming, dat het onmogelijk is, dat het allemaal toeval is. Biologen komen steeds meer tot de 

conclusie, dat er achter het heelal een super intelligente ontwerper zit. Deze super intelligente ontwerper is ook 

Degene, Die zijn in de Bijbel zijn verhaal vertelt. 

Niks evolutie. Terwijl de evolutietheorie beweert, dat de aarde ongeveer vijf miljard jaar oud is en er sinds ongeveer 
2,5 miljard jaar leven op de aarde is, laat een simpel voorbeeldje zien, dat evolutie helemaal niet kan binnen een zo 
kort tijdsbestek. Men neemt 20 blokjes, genummerd van 1 t/m 20, doet die in een doos, schudt ze goed door elkaar en 
pakt ze er blind uit. Mochten de blokjes niet op volgorde gepakt zijn, dan doet men de blokjes terug in de doos, schudt 
ze door elkaar en pakt ze er opnieuw blind uit. Zelfs als men dit in één seconde zou doen en dat steeds achter elkaar, 
dan is de kans, dat men de blokjes in de goede volgorde uit de doos pakt, 1x per 77 miljard jaar!!!!! De mens bestaat 
uit meer dan 50.000.000.000.000 cellen. Een levercel van de mens bestaat uit 53.000.000.000 ingewikkelde 
eiwitmoleculen. De complete evolutie van een eencellig wezen naar de mens is per definitie onmogelijk en zeker 
binnen de 2,5 miljard jaar, terwijl je op basis van de door water naar de zee gebrachte opgeloste stoffen op een 
leeftijd van de aarde van 9.000 jaar komt. Bovendien zijn er nog steeds geen zogenaamde overgangsvormen 
gevonden; er zijn zelfstandig levende eencellige wezens en er zijn zelfstandig levende wezens met ongeveer 500 
cellen, maar er zijn noch in de fossiele, noch in de huidige natuur zelfstandig levende wezens met een aantal cellen 
tussen de 1 en de 500. Ook is er een scherpe scheiding tussen bijvoorbeeld het DNA van allerlei diersoorten 
onderling en tussen het DNA van een diersoort en de mens. 
Als ons zonnestelsel is ontstaan uit een ronddraaiende gaswolk met rotsblokken, dan moet alles in die wolk dezelfde 

kant op draaien. Toch draaien Venus, Uranus en de dwergplaneet Pluto tegengesteld om hun as. Bovendien volgen 6 



van de 63 manen zich in een baan in een tegenovergestelde richting ten opzichte van de baan van de 57 andere 

manen. 

Uit het bovenstaande blijkt volgens mij zonneklaar, dat de Bijbel het product is van een samenwerking tussen de 

Heilige Geest Gods en de mens. Wie vol wil houden, dat de Bijbel slechts een menselijk boek is, heeft volgens mij iets 

essentieels niet begrepen. Hij of zij wordt van harte uitgenodigd steekhoudende argumenten aan te dragen om het 

bovenstaande tegen te spreken. Hij of zij dient zich daarbij te onthouden van spottende of kleinerende opmerkingen. 

 


